1
Bij Jezus gebracht

En zie, enige mannen brachten op een bed een
mens die geraakt was, en zochten hem in te
brengen en voor Hem te leggen. En niet vin-
dende waardoor zij hem inbrengen mochten,
overmits de schare, zo klommen zij op het dak,
en lieten hem door de tichels neder met bhet bed-
deke, in het midden, voor Jezus. En Hij ziende
hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden
zijn u vergeven. (...) Ik zeg u, sta op en neem
uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij
terstond voor hen opstaande, en opgenomen
hebbende hetgeen waar hij op gelegen had,
ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende.
Lukas 5:18-26

De geschiedenis van de geraakte die door vier
vrienden bij Jezus wordt gebracht, vinden we
ook in Mattheiis 9 en in Markus 2. Tot drie



keer toe heeft de Heilige Geest mensen gein-
spireerd om deze gebeurtenis te beschrijven.
De boodschap is driedubbel belangrijk en
verdient onze nauwkeurige aandacht. Het is
opmerkelijk dat onze Zaligmaker, toen Hjj
zag dat er buitengewoon grote scharen sa-
menkwamen, Zich terugtrok en Zich enige
tijd afzonderde om te bidden. Hij ging naar
de woestijn om daar gemeenschap te heb-
ben met Zijn Vader. Daarna zou Hij terugko-
men, bekleed met een overvloedige hoeveel-
heid van genezende en reddende macht. Hij
had als God deze macht al zonder beperking,
maar Hij handelde op deze manier om ons te
leren dat de kracht van God op ons zal rus-
ten naar de mate wij tot Hem bidden. Het
nalaten van het gebed in de eenzaamheid
is de sprinkhaan die de kracht van de kerk
verslindt!

Zodra de Heere Jezus terugkwam uit de een-
zaamheid, zag Hij dat om Hem heen zich een
schare had verzameld. Het was een grote, di-
verse groep mensen. Onder hen waren vele
oprechte gelovigen. Er waren echter nog meer



toeschouwers die twijfelden. Sommigen za-
gen er met sterk verlangen naar uit om Zijn
genezende macht te mogen ervaren. Anderen
waren vol verlangen om iets tégen Hem te
vinden.

Zo is het eigenlijk in alle godsdienstige samen-
komsten. De predikant mag nog zo bedeeld
zijn met de geest en de kracht van zijn Mees-
ter, maar onder zijn gehoor zitten ook altijd
Farizeeén en leraren van de wet, die op een
scherpzinnige manier de preek beoordelen.
Zij hebben op alles wat te zeggen. Het zijn
muggenzifters die er voortdurend op uit zijn
om fouten en gebreken aan te wijzen. Maar
onder diezelfde preek zitten ook mensen die
van God uitverkoren zijn, die getrokken zijn
door Zijn genade. Er zijn eveneens oprechte
gelovigen, die zich verheugen in de kracht die
onder de mensen geopenbaard wordt. Ten
slotte zijn er ook ernstig zoekende zielen, die
zelf de macht van de genezing hopen te erva-
ren.



Het schijnt bij onze Zaligmaker gewoonlijk zo
geweest te zijn dat Hij iedere hoorder precies
het juiste gaf. De Farizeeén hadden al spoe-
dig iets ontdekt waar ze naar zochten, name-
lijk iets waar ze aanmerkingen over konden
maken. De Zaligmaker gebruikte bepaalde
woorden en uitdrukkingen, waar zij gretig ge-
bruik van maakten om Hem te beschuldigen
van godslastering. Op die manier kwam de
vijandschap van hun hart openbaar, en had
de Heere de gelegenheid om hen te bestraffen.
Hadden ze het gewild, dan was Hij machtig
geweest om ook hen te genezen.

De arme mensen die bevend om genezing
baden, werden niet teleurgesteld. De grote
Geneesmeester liet geen enkel geval onopge-
merkt aan Zich voorbijgaan. De discipelen,
die uitzagen naar mogelijkheden om hun
Meester opnieuw te prijzen, waren verge-
noegd. In deze geschiedenis blijkt duidelijk
dat ze tot hun grote blijdschap zagen en hoor-
den dat de geraakte werd genezen, en dat zijn
zonden hem vergeven werden.
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